
Het voorjaar staat op springen. De hazelaar bloeit, de helleborus staat te stralen en de eerste 
krokussen staan in bloei. Zo ook aan het Vaandel in Swifterbant. De straat oogt rustig, vriendelijk 
en groen. Door de pandemie werd de jaarlijkse buurtbarbecue een paar keer doorgeschoven. 
Gelukkig konden de bewoners eind vorig jaar weer samen komen. Hoe gezellig was dat!

SPELBUURT SWIFTERBANT |  In het deel van 
de straat waar Martin en Sandra wonen, staan 
twee-onder-een-kappers en vrijstaande 
woningen. Er wonen vooral stellen van wie 
de kinderen de deur uit zijn en senioren. Het 
stel is onlangs vanuit Lelystad aan het Vaandel 
komen wonen. “We werden verwelkomd met 
planten, bloemen en kaarten. Echt een warm 
welkom dat we totaal niet hadden verwacht”, 
aldus Martin. Hij is kok en één van de drijvende 
krachten achter de buurtbarbecue.

“Andere jaren organiseerden de bewoners 
de buurtbarbecue in de zomer. Maar toen we 
eenmaal weer samen mochten komen, wilden 
wij zo lang niet wachten. Daarop hebben we 
in het najaar van vorig jaar de buurtbarbecue 
gehouden. Het herfstweer vroeg wel om een 
locatie waar je ook binnen kon zijn. Onze over-
buurman was zo vriendelijk om zijn ‘mancave’ 
ter beschikking te stellen. En het weer viel mee! 
Met vuurkorf en heater erbij konden we prima 
buiten vertoeven.”

Door de barbecue hebben bewoners elkaar 
beter leren kennen. Sandra: “Eerder zei ik op 
straat wel gedag tegen mijn buren, maar nu 
blijf ik vaker staan voor een praatje. Tijdens 
zo’n buurtbarbecue kom je echt met elkaar 
in gesprek, het is minder vluchtig dan in het 
voorbijgaan. Ik had nog wel meer mensen 
willen spreken.”

Wat verbindt de buren van het Vaandel 
nog meer? “De buren kijken naar elkaar om. 
Wanneer iemand hulp nodig heeft, dan geven 
we dat. En naast de buurtbarbecue is hier nog 
een jaarlijkse, smakelijke traditie. De buurman 
van de mancave bakt elk jaar op Oudjaarsdag 
oliebollen. Tegen vier uur in de middag zijn 
de buren uitgenodigd voor een oliebol en 
borreltje. Ook dan is de sfeer goed en gemoe-
delijk”, zegt Martin.

Ook hebben de buren het initiatief genomen 
om een insectenhotel te maken, midden in 
het gemeentelijk groen, tussen de huizen. “De 
insecten zijn er nog niet, maar het hotel staat 
er. We konden het aanscha� en met budget 
van Samen Actief, waarvan ook een deel naar 
de buurtbarbecue is gegaan. Ik merk dat als 
bewoners betrokken zijn, ze ook best zelf een 
duit in het zakje willen doen, bijvoorbeeld voor 
de krokusbollen.” Als ze voorzichtig dromen 
over wensen voor het Vaandel dan komt de 
creativiteit van Sandra bovendrijven. “Ik zou de 
buurt graag op� euren met mozaïek. Misschien 
kunnen we een aantal stoeptegels mozaïeken 
of misschien wel een bankje. Dat laatste is 
kostbaar en vergt tijd, maar zal de onderlinge 
contacten zeker ten goede komen!” 

Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!
Samen Actief, het wijkplatform van de 
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit 
om te komen met initiatieven voor jouw 
wijk of buurt. Initiatieven die de gemeente 
mooier, leuker, beter en socialer maken. 
Wist je dat al veel initiatiefnemers jou 
voorgingen en bewonersbudget hebben 
ontvangen? Heb je een idee of inspiratie 
nodig? Eerdere interviews teruglezen? 
Kijk dan op www.samenactief.nl. Hier 
kan je online jouw initiatief aanmelden.

Beste gemeente,
“IK ZOU DE BUURT GRAAG 
OPFLEUREN MET MOZAIEK”
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Buurtbarbecue en insectenhotel 
zorgen voor mooie contacten


