Beste gemeente,

Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!
Samen Actief, het wijkplatform van de
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit
om te komen met initiatieven voor jouw
wijk of buurt. Initiatieven die de gemeente
mooier, leuker, beter en socialer maken.
Wist je dat al veel initiatiefnemers jou
voorgingen en bewonersbudget hebben
ontvangen? Heb je een idee of inspiratie
nodig? Eerdere interviews teruglezen?
Kijk dan op www.samenactief.nl. Hier
kan je online jouw initiatief aanmelden.

Je zult er maar wonen; aan de Pastorale in Dronten-west. In de kunst en literatuur

beschrijft pastorale een genre dat het landelijke leven verheerlijkt, vaak op een

geidealiseerde en vredige manier. Buurvrouwen Aafke en Elise kunnen niet anders
dan deze betekenis volmondig beamen.

Een zomer lang genoten van
prachtige, kleurrijke bloemen

Het is een mooie nazomerdag, zo'n dag waarop

je nog net zonder jas naar buiten kunt om
de hond uit te laten of om een wandeling te
maken. We treffen een aantal buren. Al snel
wordt duidelijk dat de straatnaam haar naam
eer aandoet; de stellen en gezinnen wonen
er met veel plezier. “Aafke: “Vier jaar geleden
zijn de eerste bewoners hier gekomen en de
meesten wonen er nog steeds, dat geeft wel
aan hoe fijn het hier is.” De huizen zijn modern,
duurzaam, speels en het uitzicht is - hoe kan
het ook anders - vredig groen.

“Wat mij opvalt, is dat hier vooral mensen
wonen die willen verbinden”, zegt Elise. “Dat
merkten we drie jaar geleden al tijdens een
buurtbarbecue. Al pratend en rondkijkend
kwamen we toen op het idee om fruitbomen
in kisten op de grasstrook voor onze huizen
te plaatsen. We informeerden naar budget
bij Samen Actief in wijk en buurt en vroegen
commitment aan de buren. Al snel meldden

zich drie buurvrouwen die de bomen wilden
uitzoeken in de Noordoostpolder. Kisten
konden we voor een klein prijsje aanschaffen
bij Zeeuws Knoopje aan de Knooplaan. En nu,
een paar jaar later, oogsten we onze eigen
appels en peren. Later is het aantal bomen
nog door een andere buurvrouw aangevuld,
zo leuk!”

“En nu, een paar jaar later,
Oogsten we onze eigen appels
en peren”

Niet lang na de buurtbarbecue was daar de
Drontense tulp, Polder Pink, en weer waren
Aafke en Elise enthousiast. “Zo gaaf, een eigen
tulp. We haalden het maximale aantal bollen
af bij ontmoetingspark Buiten! en gingen weer
samen het groen in. Van buurtmomenten
proberen we altijd iets speciaals te maken,

zo zorgde onze buurman Paul Smit van de
‘Koffiemeneer’ destijds voor een heerlijke

kop ambachtelijke koffie”, aldus Aafke.
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Insectenhotel
Een volgende ontmoeting tussen de buren
van de Pastorale vond plaats tijdens een
nieuwjaarsborrel. “Om de groenstroken nog
levendiger te maken, opperde een buurman
om tussen de appelkisten met fruitbomen
perken met een- en tweejarige zomerbloeiers
aan te leggen. Weer konden we budget
aanspreken van Samen Actief in wijk en buurt.
Met een deel van dit geld hebben we een
verwilderingsmix gekocht. In het late voorjaar
maakten we de grond zaaiklaar en in mei van
dit jaar gingen onder anderen Helianthus,
Cosmea, Amaranthus en Rudbeckia de grond
in. Een zomer lang konden we genieten van
deze prachtige, kleurrijke bloemen. Bovendien
was het een komen en gaan van vlinders en
insecten en dat brengt ons bij onze volgende
buurtdroom: de aanschaf van een groot
insectenhotel!”
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